
Hoofdstuk 6 
De ouders en Startblokken

Ik bouw een gelijkwaardig contact op en ik voer goede gesprekken met ouders over hun kind en pas wederkerigheid toe. 

Bij het intakegesprek geef ik al aan hoe belangrijk de informatie van de ouders over hun kind is voor mij is. ‘U kent uw kind het beste’, zeg ik dan.  Ik neem de tijd voor het gesprek, laat de ouders over hun kind en over henzelf vertellen. Ik geef informatie over de school en de klas, maar ik vertel ook wat over mijzelf. Bijvoorbeeld dat ik ook op Ijburg woon, hoe lang ik al op de Archipel werk, wat ik graag doe. Ik geef aan wat ze van mij en de school kunnen verwachten en dat ze altijd met vragen, verhalen en opmerkingen bij mij terecht kunnen. Maar ik vertel ook wat ik en de school van hen verwacht. Ook ik kom met verhalen over hun kind maar ook met vragen naar hen toe. Zoals ‘Hoe doe jij/ doen jullie dat thuis ?’ of ‘Herken jij dit gedrag ook van je kind’?’ of ‘Zou je me kunnen helpen?’  laten zien dat ik de ouders nodig heb bij de begeleiding van hun kind. 


Ik laat culturele verschillen zien en waardeer die 
Bij het komende thema Wij zijn van de wereld en de wereld is van iedereen’ willen we de verhalen van de ouders en opa’s en oma’s horen over het land waar zij zijn opgegroeid. Liefst met beelden en voorwerpen erbij. We willen verhalen horen gewoontes en tradities binnen het gezin en de familie. En we willen van elkaar zien hoe we wonen. Misschien gaan we zelfs op huisbezoek. Dit alles om elkaar beter te leren kennen en inspiratie op te doen voor de verhalen die wij willen spelen in ons huis in de klas. 


Ik zet ouders in,  in een actieve rol
Dat ga ik bewust doen in het komende thema. Wij willen de cultuur van thuis en/ of de cultuur van de ouders en hun moederland leren kennen. Ik wil ouders en opa’s en oma’s uitnodigen als gast in de klas. Zodat ze ons verhalen kunnen vertellen, foto’s en voorwerpen kunnen laten zien over hun cultuur. En vertellen over hun bezigheden. Zo weet ik dat de moeder van een meisje met een Surinaamse achtergrond de haren ‘doet’ van haar dochter en andere meisjes. Vertel erover, laat het zien! 

Ik informeer ouders over de activiteiten in de groep
Ik stuur elke week een Parro met daarin informatie in tekst en foto’s over de activiteiten in de groep. Zo kunnen de ouders meekijken bij de opbouw van het thema. Ook maak ik, met behulp van foto’s en werk van de kinderen het verloop van het thema zichtbaar. Ik wil foto’s en (kopieën van werk) meteen (en niet pas aan het einde van het thema) in de portfolio’s stoppen, met tekst door mij of het kind erbij geschreven. En vervolgens wil ik de portfolio’s een plek in de klas geven. Zo kunnen kinderen met hun ouders bij de inloop erbij pakken en het bekijken. Zo wordt het meer een levend document en ook meer het document van het kind zelf. 

